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Voorwoord

Goedemorgen, beste lezer

In 1911 schreef de bekende Griekse dichter Konstantinos Petrou Kavafis zijn
vermaarde ‘lthaka’. Zoals de titel laat vermoeden, zit het gedicht vol van
verwijzingen naar Homeros’ Odusseia, maar tegelijkertijd zijn beide poétische
gegevens compleet verschillend van toon. Waar de homerische Odusseus een
lastig parcours heeft moeten afleggen om thuis te geraken, maant Kavafis zijn
lezer juist aan om te hopen dat hij/zij een lange reis voor de boeg heeft. Het
belangrijkste is immers niet de bestemming, maar de ervaringen die je langs
de weg opdoet. ‘Vrees geen Laistrugonen, Kuklopen of een boze Poseidon;
deze zal je niet tegenkomen, zolang je hooghartige gedachten koestert en je
in je in geest en lichaam geraakt wordt door een fijne emotie.’ Ithaka is
misschien wel je eindbestemming, maar haast de reis niet, en doe wat
ervaringen op onderweg.

Een academiejaar of je hele studie kan je in feite op dezelfde manier bekijken.
Je weet wel waar je uiteindelijk heen moet, maar het zijn de tussentijdse
ervaringen die zorgen voor je genot en je ‘fijne emotie’, en die je dan
uiteindelijk ook zullen bijblijven. Neem het aan van een masterstudent voor
wie het einde van de loopbaan jammer maar helaas aan de horizon begint op
te doemen: het leven tijdens het semester kan moeilijk onderschat worden. Het
woord ‘leven’ dient hier dan ook als substantief en als werkwoord.

Dus, beste lezer, kijk eens om je heen. Als je dit leest op moment van uitgave,
dan zit je momenteel op het KK Paasontbijt te genieten van heerlijke
ontbijtkoeken met vrienden om je heen. Vrienden uit je richting, uit je kring,
uit je groep van kennissen, uit je verleden, die je nog steeds in je heden
verwelkomt, met allemaal één ding gemeen. ledereen die op dit moment naast
jou zit, is op een redelijk vroeg uur opgestaan om in het gezelschap van
vrienden uit de Klassieke Kring te zijn; en deze wondere gebeurtenis doet zich
maar één keer per jaar voor. [ToAX” T kadokaiptv" moww' V' e®at,/ mo€ ud Ti
€ xapiotnon, 0 ti xap" / 8a umaiveic o0 Aiuévac mpwToeIdWUEVOUC.

Neem even de tijd om te genieten van waar en rond wie je bent, en, als je kan,
lees ook eens Kavafis’ gedicht erop na. Voor hen die liever luisteren dan lezen,
bestaat op YouTube een versie met achtergrondmuziek van Vangelis en de
zoetgevooisde stem van sir Sean Connery. Smakelijk!

Scripserunt scriptores,
Alexandra & Alexander



De Praeses spreekt

Gegroet beste lezers,

Het is al enige tijd geleden dat ik via deze manier heb kunnen toespreken. Met
mij gaat alles goed. Hopelijk met u ook. Allereerst, van harte welkom op ons
paasontbijt. Pasen is echter wel nog een paar dagen/weken ver, maar dit is
slechts een detail. Ondertussen is er al veel gebeurd binnen de Klassieke Kring.
Afgelopen weken hebben wij niet stil gezeten en ik wil jullie bij deze bedanken
voor jullie massale opkomst bij onze evenementen.

Ondertussen is het paperseizoen opnieuw begonnen en gaan wij zelf ook
opnieuw aan de slag om dit jaar op een succesvolle manier af te sluiten. Het
maakt ons echter wel wat melancholisch. De thesissen worden afgewerkt, de
blok staat voor de deur en als we kijken op de activiteitenkalender van dit
praesidiumjaar valt het me zwaar als ik besef dat ook dit jaar op zijn einde loopt.
Maar niet getreurd! Want wij geven ons niet gewonnen! Nee, zelfs in een
dergelijk druk semester zullen wij, het praesidium van uw teergeliefde
Klassieke Kring, op post blijven om u te voorzien van de allerleukste
evenementen. Verder in dit tijdschrift kan u een overzicht vinden van alle
toekomstige activiteiten, maar sta mij toe om ook via deze manier nog wat
reclame te maken.

Allereerst verwachten wij u morgen terug bij ons (hogmaals, we zitten niet stil)
in zaal De Cocteau voor ons traditioneel bal “Bal Masqué”. Zoals altijd werd dit
georganiseerd in samenwerking met verschillende andere collega-
studentenkringen en wil ik ook hen bedanken voor hun inzet om ook dit jaar
opnieuw een fantastische editie te realiseren.

Ook kondig ik graag de zwanenzang al aan. Op deze avond nemen wij
(symbolisch) afscheid van onze laatstejaars in de vorm van een prachtige
cantus met persoonlijke nummers en ontroerende speeches. (Ja, laat de
traantjes maar al vloeien) en natuurlijk ook de Griekse avond. Die leg ik echter
niet uit, want bij de meesten onder ons is dit al een vaste waarde geworden.

Ik merk net dat ik bijna op het eind van mijn rubriek ben gekomen. Op de
volgende pagina’s nemen mijn ondertussen al zeer ervaren scriptoren en hun
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vrijwilligers het van mij over. Ik wens u veel lees- en smulplezier. Ik hoop dat ik
u, beste lezer, zeker binnenkort mag terugzien op één van de vele volgende
evenementen, maar voor de studenten onder ons: eerst goed studeren en dan
pas vrije tijd. Tot na de paasvakantie! En geniet nog van de koffiekoeken en de
paaseitjes.

Dit was uw praeses,
Keepin' it real

Tot de volgende ;)

VI



De regels van het eeuwenoude Molenspel
Jasper Eeckhout

Gegroet beste lezers van me! U leest dit misschien vlak nadat u dit
godsgeschenk in handen gekregen hebt en denkt waarschijnlijk: “Kga eens zot
doen en het artikel van deze vreemde, ietwat sympathieke jongeman lezen”
Misschien zit u bij de kapper en heeft u nood aan wat leesvoer terwijl u wacht
tot de edele haren op uw hoofd geknipt, gerestyled en in een
appelgroenzeeblauwe hanenkam gevlochten worden. Of misschien zit u
gewoon op het toilet om de restanten van een of andere Indische avond uit uw
systeem te zuiveren. Voor u dit boekje gebruikt om het reinigingsritueel te
voltooien (Wat ik ten sterkste afkeur uiteraard!), wil ik u vragen even stil te staan
bij de volgende gedachte: “Hoe hield men zich vroeger bezig op regenachtige
dagen, zonder iPad of gsm’s?”

Elektronisch entertainment is uiteraard zo alom in trek dat zelfs de laatste
versie van Candy Crush geinstalleerd staat op de spiksplinternieuwe Android
van de oma van de oma van mijn oma. (Grapje die is dood; de oma van mijn
oma ook trouwens.) En zeg nu zelf, binnen zitten op Facebook is veel
aanlokkelijker dan dat derde stuk chocomousse-taart van die late
nieuwjaarsreceptie er af te sporten als Zeus het weer eens stelenpijpen laat
regenen. Nu wil ik niet de draak drijven of de spot steken met technologie,
integendeel; ik kan me mijn leven zonder niet meer inbeelden. Toch is het
nuttig om ons af te vragen hoe men zich vroeger vermaakte, al was het maar
om iets te doen te hebben wanneer het laatste streepje batterij van je
fablet'dreigt in rook op te gaan.

Daarom ga ik vandaag op papier zetten hoe je het eeuwenoude molenspel

Vil



